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Voorwoord 
 
Ik wil met dit schrijven tegen alle Hartenjagers, fysiotherapeuten en 
verpleegkundigen zeggen geniet met volle teugen in het nieuwe jaar. 

Verder wil ik een ieder bedanken voor alle bezoeken, 
telefoontjes en kaarten, die ik heb mogen ontvangen na 
mijn operatie, dit deed me erg goed. Tijdens mijn 
verblijf in het ziekenhuis deden er zich complicaties 
voor op de I.C.U. afdeling, deze heeft men goed 
behandeld zonder verdere schade op te lopen. 
Later op de zaal heeft het mij toch aan het denken 
gezet over het leven en zal ik dit op papier proberen te 
zetten. 
LEEF MET AANDACHT.   
We leiden een verbazingwekkend jachtig en 
oppervlakkig leven. Je zit in de auto te bellen en ineens 
besef je dat je zomaar een paar straten verder bent. 
Eén van de grote misverstanden van deze tijd is 
multitasken: de gedachte dat we gemakkelijk een 
aantal dingen tegelijk kunnen. Dat is niet zo, we worden 
gelukkiger als we maar één ding tegelijk doen. Talloze 
mensen beginnen ’s ochtends onder de douche al te 
stressen over wat ze de rest van de dag allemaal nog 
moeten doen, in plaats van gewoon het water te voelen 
over of op hun huid. Zo glijdt een groot deel van je 

leven voorbij terwijl je met je gedachte ergens anders bent. 
LEEF NU. 
Veel mensen leven ook in het verleden, ze zijn boos over wat hun is 
overkomen of verlangen juist terug naar die goede oude tijd. 
Andere leven alleen in de toekomst: de volgende maand gaan we eindelijk 
op vakantie, nog tien jaar en ik mag met pensioen. Maar zo houd je jezelf 
voortdurend voor de gek. Alleen het nu bestaat, het verleden bestaat 
alleen in onze herinneringen, de toekomst alleen in onze plannen. 
HET HEDEN IS ONZE ENIGE WERKELIJKHEID.  
Tijd is een kostbaar bezit. Toch verspillen we tijd op grote schaal, door 
geestdodend werk te doen of naar onnozele tv-programma’s te kijken. 
Geld verspillen vind iedereen zonde, maar tijd vermorsen doen we zonder 
na te denken. 
 
Groetjes, 
 
Joop Krijt – voorzitter 



  

3 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 
gehouden in “Parkzicht” te Koog a/d Zaan op 
woensdag 23 november 2011. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering 2011 waren bijna 50 leden (incl 
partners en bestuur aanwezig); ook Lee Yong was van de partij. De beide 
andere sportleiders hadden een bericht van verhindering gegeven. 

 
De voorzitter opende de 
vergadering en heette 
eenieder van harte 
welkom, waarna de 
agenda ongewijzigd 
werd vastgesteld. 
Hierna vermeldde Jan 
Schut, onze secretaris 
dat hij een uitnodiging 
heeft ontvangen van 
onze sportleider John 
Heerooms en 
echtgenote; deze 

nodigen ons allen uit om op 20 december het glas te heffen op hun 40 
jarig huwelijk. Meer daarover zal hij zelf mededelen op 28 november. 
 
Na het behandelen van de notulen werd het financiële gedeelte 
besproken. 
Niek Peet legde alles in detail uit, waarop A Rijbroek voorstelde om het 
bestuur voor het vele werk te belonen met een etentje. 
 
De voorzitter vertelde dat de vereniging in 2012 30 jaar bestaat, en stelt 
voor dat we dit vieren met een uitstapje; voor de leden is dit dan gratis en 
de partners moeten wel betalen. Gedacht wordt hiervoor aan 12 mei 2012. 
Bestuurslid Ton Schomakers zal met de leden I. Molenaar, C. Beverloo, A. 
Rijbroek en A. de Waal hiervoor een voorstel aan het bestuur voorleggen. 
 
Verder werd onze penningmeester met een applaus bedankt voor zijn 
inzet. 
 
Het bestuur vraagt de vergadering om toestemming om indien nodig de 
contributie voor het jaar 2012/13 te verhogen van �  102 naar �  108; de 
vergadering stemt hiermee in. 
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Hierna kwam de kascommissie aan de orde. De controle is uitgevoerd 
door J. Betjes, en N. de Bruin, alles is in orde bevonden en zij adviseren 
de vergadering om het bestuur en de penningmeester decharge te 
verlenen, hetgeen ook gebeurt. Als nieuwe kascommissie wordt benoemd 
J. Betjes H. Sinkeldam, met als reserve R. Lamet. 
 
Zoals gebruikelijk traden alle bestuursleden af, behalve Tine, onze 2e 
secretaris, stellen zij zich weer beschikbaar.  
De voorzitter vraagt of er iemand is die de functie van 2e secretaris op zich 
wil nemen; daar komt 
geen reactie op.  
Wel wordt er enige 
kritiek op de procedure 
rondom de 
bestuursverkiezing 
geuit.  
Omdat er verder geen 
kandidaten voor de 
vacante bestuursfunctie 
zijn en het werk wel 
moet worden gedaan 
neemt Elly Lensink, die 
9 jaar eerder de functie 
van secretaris na vele jaren neerlegde, de taak van 2e secretaris op zich. 
Dit zou niet nodig moeten zijn, maar wordt door het bestuur en met name 
de secretaris in dank aangenomen. 
De voorzitter bedankt onze aftredende 2e secretaris voor haar 11 jarige 
inzet met een mooi boeket bloemen en een enveloppe met cadeaubon. 

 
M Prins stelt voor dat het 
bestuur duidelijk 
aangeeft dat leden ook 
de mogelijkheid hebben 
zich kandidaat te stellen 
voor een 
bestuursfunctie. 
Het bestuur zegde toe 
om voor de leden die dit 
nog niet begrepen 
hebben dit voortaan 
duidelijk in ons clubblad 
te vermelden.  
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Hierna ontspon zich nog enige discussie over het al of niet vergaderen 
door het bestuur in de avonduren, de noodzaak tot het wijzigen van de 
statuten, het maken van een huishoudelijk reglement en de kosten van het 
clubblad. 
 
Op het moment zijn er 2 leden die een niet reanimeren verklaringen 
hebben. 
Dhr. D.Mooij neemt hierover het woord en stelt nog eens duidelijk dat 
degene die niet gereanimeerd wenst te worden te allen tijde de penning 
moet dragen. Verder wordt er weer een cursus reanimeren gegeven op 19 
maart 2012 in Jisp. 
 
N de Bruin wordt samen met zijn vrouw bedankt voor het uitzetten van 
een mooie wandeling. Ook geeft de voorzitter een compliment aan de 
volleybal groep voor de behaalde resultaten. 
 
R. Lamet vraagt of er geen telefoon kan komen in de sportzaal zodat we 
daar ook voor het thuisfront bereikbaar zijn. Er is al een telefoon aanwezig 
voor noodgevallen, en bovendien heeft iedereen tegenwoordig wel een 
mobiel bij zich. N. de Bruin wil graag dat de leden die opzeggen de reden 
daarvan kenbaar maken, maar helaas doet niet iedereen dat. 
 
Tenslotte sluit de voorzitter de vergadering, dankt eenieder hartelijk voor 
de inbreng en nodigt alle 
aanwezigen uit voor een 
gezellig potje bingo. 
Het prijzenpakket is ook dit 
jaar weer op een 
voortreffelijke wijze bijeen 
gesprokkeld door Tine. 
Onder de prijzen natuurlijk 
weer de inmiddels 
beroemde cakes van Floor 
en de leuke prijsjes van 
Ida.   
Al met al was het ondanks 
het ontbreken van onze huispianist Rob weer een geslaagde vergadering.  
 
Jan Schut (secretaris) 
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Hoe maak je het? 
 
Ik ben best in orde hoor, dank je. 
Er is niets aan de hand en ik voel me nog fris, 
want ik ben zo gezond als maar mogelijk is 
’t Is alleen dat ik wat jicht in mijn knieën krijg 
en het praten, gaat soms met een piepend gehijg. 
Mijn pols is wat zwak en wat dun wordt mijn bloed, 
maar ik ben voor mijn leeftijd nog vreselijk goed. 
 
Die steunzolen onder mijn voeten, dat gaat 
anders zou ik niet best kunnen lopen op straat. 
Soms wordt me de slaap nachtenlang niet gegund, 
maar ik merk dat je ook wel eens zonder kunt 
Mijn geheugen wordt minder, soms duizelt mijn hoofd, 
maar dat valt niet zo op, geen mens die ’t gelooft. 
Denk niet dat ik vaak daar in zorg over zit, 
want ik ben voor mijn leeftijd nog werkelijk fit. 
 
Ze zeggen wel dat je de oude dag, 
als de “gouden leeftijd” beschouwen mag. 
Maar af en toe twijfel ik daar toch wel aan, 
als ik ’s avonds wat moe weer naar bed ben gegaan. 
Met mijn oren in de la en mijn tanden in een glas 
en mijn ogen op de tafel als ik uitgelezen was. 
En voordat ik inslaap, bedenk ik me dan, 
zit er nog niet iets los dat ik wegleggen kan? 
Terwijl het met mij toch zo slecht nog niet zit, 
want in ben voor mijn leeftijd nog tamelijk fit 
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Elke morgen stof ik mijn hersens wat af 
en ik ben blij met de dag die God mij weer gaf. 
Dan haal ik de krant en lees ik na mijn bad, 
de overlijdensberichten in het ochtendblad. 
Als mijn naam er niet bijstaat, weet ik dat ik nog leef, 
het was dus de bedoeling dat ik nog wat bleef 
Ik ontbijt dan met zorg, als de thee is gezet, 
en als het wat regent, kruip ik weer in bed. 
Ik geloof dat daar toch wel wat heilzaams in zit, 
want in ben voor mijn leeftijd nog redelijk fit. 
 
Toen ik jong was waren mijn muilen rood, 
mijn lichaam was sterk en mijn lenigheid groot. 
Toen ik ouder werd waren mijn slippers blauw, 
ik kon feesten en dansen zo lang als ik wou. 
Nu ik oud ben zijn mijn pantoffels zwart, 
ik loop hijgend wat rond en ben soms wat verward. 
Af en toe ben ik blij dat ik eventjes zit, 
maar ik ben voor mijn leeftijd toch heus nog wel fit. 
 
Wat is van dit alles tot slot de moraal, 
die te lezen valt uit dit goedmoedig verhaal? 
Voor elk die het ouder-zijn glimlachend draagt, 
als een ander je weer eens “hoe maak je het” vraagt. 
Is het beter te zeggen dat het best met je gaat, 
dan die lui te vertellen hoe het echt met je staat! 
 
Ingezonden door Joop Krijt – Groep 1 
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De Vrolijke Noot 
 
Hopelijk hebben jullie kunnen lachen om het vrouwen- en mannenverhaal. 
 
Wat ik zelf vaak leuk vind is spelen met taal en daarmee bijzondere 
spreuken. 
 
Onderstaande dingen komen van t.v., boekjes, internet en 
cabaretprogramma’s. 
 
Ik beleef er veel plezier aan: 
 
Als je in een tennispark bent, ben je dan binnen of buiten?, vroeg Toon 
Hermans zich af. 
 

- Ken je die mop van die blinde timmerman? Hij slaat nergens op. 
- Mary Servaes heeft naam gemaakt als de zangeres zonder naam. 
- Wie nooit een blauwtje loopt, blijft een groentje. 
- Rozen verwelken, schepen vergaan, koop dus geen bloemen en 
  vlieg voortaan. 
- Babysitten, wat een job. Ik kijk wel uit, ik pas niet op. 
- Waarom zitten we voor de tv en achter de computer? 
- De wekker gaat af ????, Hij gaat toch aan? 
- De begrafenisondernemer gaat uitzonderlijk. 
- Al is het buiten koud, al is het buiten guur, binnen bij de kachel hangt 
  een spreekwoord aan de muur. 
- Niets zo charmant als een spreuk aan de wand. 
- Opzien, Barend. 
- Wie bij Frans Duits denkt aan een woordenboek in plaats van de 
  zanger, moet oppassen niet te verdwalen bij een concert van de 
  dikke van Dale. 
- Na het idee om te betalen voor twee stoelen kwam er het plan dat  
  voor dikke mensen een heel apart vliegtuig klaar stond, maar dat  
  kwam niet van de grond. 
- Waarom heeft een tankstation dat 7 dagen per week, 24 uur per dag 
  open is, een slot op de deur? 
- Hoe een monteur z’n werk doet weet toch iedereen, als je met je 
  auto komt, dan smeert ie ‘m meteen. 
- Wie z’n billen brandt, mag blij zijn dat ie niet andersom stond. 
- Er loopt een kip tegen de muur, TOK. 
- Er ging een pyromaan naar een wegrestaurant, weg restaurant. 
- Er doet een olifant mee aan een toneelstuk, toneel stuk. 
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- Definitie van een ober: Iemand die tijdens het weglopen zegt dat hij 
  er aan komt. 
- Een bijgelovige wesp? 
- De pastoor verrichte een mis-handeling. 
- Met die auto is de paus-mobiel. 
- Een doosje voor je lenzen? Een ogenblikje. 
- Een schizofreen is nooit alleen. 
- Waarom moet ik de bus halen, die bus komt mij toch halen? 
- Een waarzegger probeerde eens mijn toekomst uit te leggen, als ik 
  hem weer zie, zal ik hem eens flink de waarheid zeggen. 
- Waarom werd laatst die huishoudster ontslagen in Abcoude? Ze had 
  toch bij die makelaar behoorlijk huisgehouden? 

 
Tot de volgende keer. 
 
Groeten, Martin Prins – Groep 2. 
 
 
 
Uit gedichtenbundel van Rob Boot (1) 
 
Na mijn hartinfarct De Heel 1-9-1999 
 
Wij zijn de mannen van de rand 
en glijden door het leven. 
Er is wat met ons aan de hand. 
Niet veel het duurt maar even. 
Toch vragen wij ons opeens af 
wat is dit voor een tijd. 
Waar is de moed, zijn wij soms laf, 
bang voor de eeuwigheid. 
Ik zeg U vrienden van het moment, 
dat hier in deze zaal, 
de één de ander heeft herkent 
omdat we één zijn allemaal.  
 
Rob Boot – Groep 3 
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Verzoek namens het Bestuur 
 
Beste Hartenjagers, 

 
Elke maandagavond sporten wij er lustig op los onder de bezielende 
leiding van Theo, Lee of John. 
 
Natuurlijk gebeurde het weleens dat de vloer van de sportzaal niet 
helemaal brandschoon was. Van een intensief gebruikte sportzaal kan ook 

eigenlijk niet worden 
verwacht dat deze te allen 
tijde helemaal 
brandschoon is. 
Toen enige tijd geleden de 
zalen naar onze mening 
wel erg slecht 
schoongehouden werden 
hebben we hierover 
contact gehad met  "Het 
Zaanlands". Wij hebben 
sterk de indruk dat dit heeft 
geleid tot een aanzienlijke 
verbetering. 

Echter …………..  een andere kant van het verhaal is dat wij als 
gebruikers van de zalen er ook aan mee kunnen (en moeten) werken om 
de zalen schoon te houden.  
Wij willen daarom al onze sporters verzoeken om nooit de sportzaal te 
betreden met schoeisel waarmee ook op straat is gelopen. Voor het 
sporten moeten we dus allemaal sportschoenen dragen die alleen voor 
het sporten worden gebruikt. 
En dan bij voorkeur sportschoeisel met een witte zool, want dat geeft in 
elk geval geen zwarte strepen op de vloer. 
 
DUS ONS VERZOEK IS:  
 
Draagt u in de sportzaal alleen sportschoenen die uitsluitend voor het 
binnen sporten worden gebruikt; en dan bij voorkeur sportschoenen met 
een witte zool 
 
Namens het bestuur van de Hartenjagers 
Jan Schut (secretaris) 
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De Troubadour  
 
De armband (deel 4) 
 
Ik wil mijn dierbare lezers toch nog even een kleine teleurstelling besparen. 
Iemand vroeg mij, ''Wanneer komt nou toch eens de ontknoping.''  
Beste lezers, als je met zo'n verhaal begint vergeet je de volgorde. Iedere 
keer wanneer ik dus beloofde dat, waar het om gaat zich zal openbaren, 
komen er herinneringen naar boven. Maar nu ik mijn belevenissen bijna 
heb verwerkt kan ik U de belofte doen en zeggen, dat de openbaring zal 
plaats vinden in deel 5.  
 
In een bloed hitte liep ik met een zware rugzak naar het zuidelijkste puntje 

van de Sinaí woestijn. Daar 
ligt het plaatsje Milga. Onder 
een 2285 meter hoge Mozes 
Berg bevindt zich het St. 
Catharina Klooster; dat 
gerund wordt door griekse 
monniken. Daar werd haar 
lichaam volgens de legende 
vanuit Rome in de 4e eeuw 
naar toe gebracht. Het is het 
oudst nog in gebruikzijnde 
klooster ter wereld en het 
werd gebouwd tussen de 

jaren 548-565. 
Er stopt een vrachtwagen uit de jaren 50 en ik vond dat degene die zo'n 
barrel nog aan de praat kon krijgen de nobel prijs voor techniek in 
ontvangst mocht nemen. Een ruige peer boog zich ter zijde en trok mij om 
hoog vanuit de diepte,vermoeid van de hitte en de wandeling bezette ik 
mijn stoel. Ik vertelde hem mijn doel van de reis en hij bracht mij zowaar 
dicht bij het klooster. Toen ik hem bedankte voor zijn hulp grijnsde hij mij 
aan en trok mijn prachtige hoofddeksel van het hoofd. Nou ja, ik hoop dat 
hij er nog in lengte van dagen van mag genieten en mij zich zal herinneren 
als een dankbare reiziger. In het klooster bracht iemand mij naar het 
slaapvertrek. Op een bed zat een vriendelijke Amerikaan met een 
Nederlandse  naam Bob van de Kapelle. Na wat uitwisselingen over en 
weer ontstond er een klik. ''Heb je zin om morgenochtend om 4uur met mij 
de voettocht naar Mount Sinai te maken?''. Daar liepen we samen alsof we 
elkaar al jaren kenden in een lange stoet mensen waarvan velen een 
brandende fakkel met zich mee droegen;op naar Mount Sinai waar we 
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deze dag de eerste stralen van de zon zouden begroeten. Na een voor 
iedereen imponerend schouwspel liepen wij de weg terug naar ons verblijf. 
In korte tijd was onze ontmoeting veranderd in een hechte vriendschap. 
Bob vroeg mij wat ik nog van plan was te doen. Ik zei hem dat ik nog 4 
dagen te gaan had en deze in Israël wilde afronden."Dan ga ik met je mee, 
ik kan je nog veel over dat land vertellen want ik ben docent religie aan de 
Universiteit van Pittsburgh-Pennsylvania. Het werden prachtige dagen en 
bij het afscheid zei hij, ''Ik zal je groene ogen missen.'' Ik overhandigde 
hem een gedicht over ons samen zijn op Mount Sinai en hij las: 
 
The sun is raising up. 
Beside me there is Bob  
His eyes are as that light 
His words are also bright 
I like him very much 
between us there's a touch  
 
Hij zei ''Dat is wat je doet hè, je zegt het in gedichten”. Hij gaf me zijn adres 
en telefoonnummer en ik ging gelijk naar een telefooncel en belde zijn 
vrouw. ''O,ik heb alles van 
hem gehoord”. “Kun je een 
geheim bewaren, ik wil 
volgend jaar naar Amerika 
komen om vrienden te 
bezoeken'', ''Maar natuurlijk 
zeg me wanneer je komt''. Zo 
geschiedde. Toen het 
vliegtuig in Washington DC. 
landde schalde mijn naam 
onmiddellijk door de 
luidspreker,Ik kon het niet 
geloven, bij de balie moest ik 
de familie van de Kapelle bellen.''Hè,''dacht ik,''daar gaat mijn verrassing.'' 
Bob zijn vrouw vertelde me dat ik niet in Washington DC. maar in 
Washington Pennsylvania moest uitstappen. ''Maar nou weet hij het ook'', 
''Ja hier is hij''. Ik heb gelijk een hotelletje geregeld en ben de volgende dag 
met een Greyhound naar Washington Pennsylvania gereden. Het was 
maar 600km uit de buurt. Ik werd door Bob en zijn dochtertje naar huis 
gereden en de volgende dag moest ik mee naar de Universiteit waar hij les 
gaf. In de klas werd ik voor gesteld aan de studenten en heb na afloop van 
de les nog een paar leuke dagen door gebracht met de familie van de 
Kapelle. 
Rob Boot – Groep 3 
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Hartenjagers 2011 – 2012 hierbij de foto’s van onze leden 

�������  

           Bert                Hans                Jan                Corrie              Jan 
         Bartels          van de Berg      Betjes            Beverloo         Bleeker 
        

            Jan             Margreet            Heinz           Henny             Edward 
         van Dijk         Dijkstra –        Friemann      van Gessel      Heijdeman 
                                  Kuyt 

           Simon                 Jos                       Joop                   Ab                   Jan                      
          Horstman           Jonkman                 Krijt              van der Lip            Mani                   
             

             
 
 
 
 
 
 
 

            Dick                  Ton                         Rob                    Jon                   Niek      
           Mooij              Nieland                   Oorschot             Pasman              Peet 
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            Aad                       Ton                     Ab                   Dries                  Ton  
           Quak                   Reuser               Rijbroek          Rollenberg       Schomakers 
                                      

           Cees                    Ton                        Ed                     Ad                   Johan  
           Tuijp             van der Velde             Visser              de Waal          Warmerdam  
     

         
�  

 

                                
          
 
 
 
                                            Jan                                                Wim 
                                      Zonnenberg                                       Zwart 
 
 

������������������������������������������  
 
                    E-mailadres: d.mooij@quicknet.nl 
 

                                Tel: 075-642 66 39
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               Chris                  Hans                Joop                    Ed                     Marcel 
            Andersen              Azier              de Best                Blokker            Brandsma 
 

               Ad                         Nico                  Ben                  Alie                    Cees                
         de Bruijne               de Bruin           Djabarkhan      Goedgeluk -      Hoogmoed    
                                                                                               Kee 

              Cees                   Maarten               Bert                 Rinus               Roland 
           Huijsman                Jimmink            de Jong           Kraaipoel            Lamet 
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       Louis                    Janny                  Henk                    Hans                Rob�
    Marijnissen           Mijnders             van Nooy                Onrust            Peters 
 
    
 
 
 
 
 
 
               Joop                    Martin                   Hans                     Siny                      
              Postma                 Prins                Sinkeldam               Valstar                                 
 

    

������������������������������
 
                   E-mailadres: louis.elly@kpnmail.nl  
               
                    Tel: 075-617 58 20 
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             Wim                   Rob                   Jan                  Kees                Julien 
           Bakker                Boot                 Burger             Burgers           van Collem 

            Floor                  Karl                   Arie                 Martin              Cees                          
       van Elsacker          Feij                  Gruijs              Harwijne      van der Heijden 
     

            Cor                   Bogdan                Cor                   Bart                    Henry 
          Hoveling           Janeczko             Koopal          van de Laan         de Leeuw 
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 Elly                    Ida                    Tine                  Jaap               Jan 
          Lensink –           Molenaar -      de Ruijter -          Sanberg           Schut 
           Leferink            van Balen             Kunst 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             Wietske                  Simon                Klaas 
           van Soest              Woldhuis             Stoffer 
 

���������
���������������������������� �!���

 
                              E-mailadres: hartenjagers@schut-online.nl  
 
                              Tel: 075-670 27 20 
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Uit gedichtenbundel van Rob Boot (2) 
 
De Beek 
 
Er stroomt een beek door wouden, langs bossen dorpen en steden. 
Zij bezit een prachtige diepe ronde en heldere stem zoals de lente. 
Zij is ontstaan van uit de geschiedenis en haar reservaten liggen 
opgeslagen onder koele bronnen in gebieden van eeuwige schoonheid. 

Deze beek is mijn grote liefde. 
Eens kwam ik aan land in haar 
nabijheid en wist niet hoe. 
''Ben jij ook een mens?'' vroeg ik 
haar voor het eerst, terwijl ze mij 
bezong. 
''Nee, lieve jongen'' lachte ze, terwijl 
haar stem in klaterende golven 
langs de verre kusten rolde en tegen 
de rotsen uit één spatte in 
zilverschuimende vonken. 

"Nee,luister naar mijn lied. Wij zijn ontstaan meer niet.''  
 
Rob Boot – Groep 3 
 
 
Nieuwe leden welkom 
 
Wij mochten in november 2011 als nieuw lid verwelkomen: 
 
                                                  Groep 2        
                             
 
 
 
 
 
 
                                             Joop P ostma 
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Joop Postma bij de Hartenjagers   
 
Een stukje over jezelf schrijven. Dat is lastig. Liever laat ik anderen over 
mij schrijven of vertellen. Maar ja, dat is niet de bedoeling. 
Ik ben Joop Postma, 63 jaar oud, getrouwd, vader van een dochter en 
zoon en opa van 6 kleinkinderen. 
Ik heb altijd bij de politie gewerkt en op 58 jarige leeftijd kreeg ik de 

gelegenheid om vervroegd 
uit te treden. Hier heb ik 
geen spijt van gehad. 
Sinds die tijd zitten we nu 3 
maanden per jaar met de 
caravan in Spanje, wat we 
ook niet echt vervelend 
vinden.  
Dit jaar april moest ik 
plotseling een 
hartklepoperatie 
ondergaan. Een van de 
hartkleppen moest worden 
vervangen.  

Via Theo Hendriks ben ik bij de Hartenjagers terecht gekomen, 
in aansluiting op de therapie die ik in het ZMC heb gehad. 
Het is toch best wel noodzakelijk om iets aan lichaamsbeweging te doen. 
Dus lekker op de maandagavond een uurtje sporten in een lekkere 
ontspannen sfeer en in je eigen tempo. 
 
Joop Postma - Groep 2. 
 
Uit gedichtenbundel van Rob Boot (3) 
 
Een kind leeft onbewust gelijk een kat, 
wist je dat? 
Ik wel, groei terug naar kind. 
Je leeft en wordt opnieuw bemind. 
Dat komt door onbevangenheid, 
er is geen tijd er is geen tijd. 
 
Rob Boot – Groep 3 
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Verjaardagkalender 

Februari t/m Mei 2011 
 

 Februari 2011   April 2011  
      

2 Mw. C.A.M. v.d. Wiel g-3  10 Hr. K. Stoffer g-3 
3 Hr. R.R.  Lamet                   g-3  16 Hr. D. Mooij                    g-1 
7 Hr. L. Yong                          spl  16 Hr. K. Burgers                g-3 

19 Hr. C.J. Tuyp                       g-1  25 Hr. K.J.  Feij                   g-3 
20 Hr. J.J.M. Burger                 g-3  26 Hr. J.S.A. Heerooms spl 
29 Hr. A.P. Nieland                  g-1     

    Mei 2011  
 Maart 2011     
   2 Hr. B. Janeczko g-3 

10 Hr. W. Bakker                     g-3  2 Hr. E.R. Heijdeman g-1 
11 Hr. K.F. v d Berg                 g-1  3 Hr. M.A. Brandsma g-2 
12 Mw. S.C.J. Beverloo           g-1  4 Hr. H.J. Friemann g-1 
13 Mw. N. Bakker                    vpk  11 Hr. A. Rollenberg g-1 
15 Hr. B.C. Bartels                   g-1  11 Hr. S. Woldhuis g-3 
17 Hr. W. Zwart                        g-1  12 Hr. J.G. Jonkman g-1 
18 Mw. J. Mijnders                   g-2  16 Hr. H.A. de Leeuw g-3 
20 Hr. S.P. Horstman               g-1  16 Hr. M.J. Pasman g-1 
23 Hr. J. Azier                          g-2  18 Hr. M. Kraaijpoel g-2 
30 Hr. T.S.J. Schomakers        g-1  21 Hr. C.L. Andersen g-2 
31 Hr. E. Krey                          vpk  22 Hr. W. Grootfaam          

vpk 
 vpk 

      
 

g = groep; vpk = verpleegkundige;  spl = sportleider 
 
 
 
Alvast van harte gefeliciteerd  
allemaal, namens bestuur,  
redactie en overige leden.   
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Rooster voor het sportjaar 2011-2012 

Eerste sportavond van het seizoen 5 september 2011  
Herfstvakantie 17 oktober 2011 
Kerstvakantie 26 december 2011 en 2 januari 2012 
Voorjaarsvakantie 27 februari 2012 
Paasvakantie   9 april 2012  
Meivakantie 30 april 2012  
Pinkstervakantie 28 mei 2012 
 
Laatste sportavond van het seizoen: 11 juni 2012  
 
In verband met de examenweken van het Zaanlands Lyceum zullen we op  
14 mei, 21 mei, 4 juni en 11 juni 2012 evenals in voorgaande jaren sporten in 
sporthal De Tref, Drielsewetering 84, 1509 KR  Zaan dam (Kalf)   
 
We doen dat dan van 17.30 tot 19.00 uur.  Iedereen kan komen en gaan 
wanneer het hem/haar uitkomt. Er wordt een gezamenlijk programma verzorgd 
tussen 18.00 en 18.30 uur. 

Leden Reanimatiegroep 
Groep 1:  Heinz Friemann, Dick Mooij, Jon Pasman, Ton Schomakers 
Groep 2:  Louis Marijnissen, Martin Prins, Hans Sinkeldam 
Groep 3:  Martin Harwijne, Ida Molenaar  

Redactie Hartenjager  
Ton Schomakers  Kees Jongensstraat 23  1531 GT  Wormer 
redactie.hartenjagers@ziggo.nl  075-642 00 07 
 
Extra ‘reserve’ clubshirt 
Wilt u nog een extra clubshirt hebben, dan zijn deze te verkrijgen bij onze 
materiaalbeheerder Dick Mooij of via uw groepscoördinator voor  
�  15,00 per stuk. 
 
Bezoek voor alle informatie en nieuws over de vereniging onze website: 
www.hartenjagers.info  

 

 

  

28 

Gegevens bestuursleden 

 
Voorzitter  
Joop Krijt Kuipersveld 24 1541 SZ  Koog a/d Zaan 
 075-635 36 24 
Secretaris 
Jan Schut Noorderven 61 1504 AL  Zaandam 
hartenjagers@schut-online.nl 075-670 27 20 
 
2e Secretaris 
Elly Lensink - Leferink Grote Beer 67  1562 VM  Krommenie  
l.lensink6@upcmail.nl 075-612 05 04 
 
Penningmeester 
Niek Peet Erasmusstraat 9  1561 KD  Krommenie  
n.peet@telfort.nl  075-621 08 20 
 
Materiaalbeheer / Coördinator Reanimatieteam  
Dick Mooij Watertoren 7 1531 NG  Wormer 
d.mooij@quicknet.nl 075-642 66 39 
 
Redactie | Website | E-mailkring   
Ton Schomakers Kees Jongensstraat 23 1531 GT  Wormer 
redactie.hartenjagers@ziggo.nl 075-642 00 07 

Groepscoördinatoren 

Sportgroep 1 
Dick Mooij Watertoren 7 1531 NG  Wormer  
d.mooij@quicknet.nl 075-642 66 39 
 
Sportgroep 2 
Louis Marijnissen Skagerrak 12 1501 AZ Zaandam 
louis.elly@kpnmail.nl 075-617 58 20�
 
 
Sportgroep 3 
Jan Schut Noorderven 61  1504 AL  Zaandam  
hartenjagers@schut-online.nl  075-670 27 20 


